
FILOSOFIE



‘Hij die beweert dat de tijd voor 
filosoferen nog niet is aangebroken, of 
dat die tijd al achter hem ligt, 
is als iemand die zegt dat het nog geen 
tijd is voor geluk of dat die 
tijd al voorbij is.’ (Epicurus)
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Filosofie is kritisch nadenken over wat wij 
doen en over wat wij denken. Filosofie is vra-
gen stellen. Is wat wij doen wel goed? Is wat 
wij denken wel waar? Bij filosofie onderzoek 
je je eigen opvattingen en die van anderen. 
Je leert een open, onderzoekende houding 
aan te nemen. Zo leer je je verhouden tot 
jezelf, anderen en de wereld.

WAT IS FILOSOFIE?



Vier kernargumenten

(I)	 Filosofie biedt leerlingen 
de mogelijkheid te oefenen in 
het analytisch benaderen van 
complexe vraagstukken. 
Bij filosofie leer je beter te luis-
teren, beter te praten, beter te 
lezen, beter te schrijven, beter 
te begrijpen en dus uiteindelijk 
beter te denken en redeneren. 
(Trainingsvaardigheden – 
onderwijskundig argument)

(II)	 Lesvormen als het filo-
sofisch debat, het socratische 
gesprek en de retorische 
oefening bieden de gelegenheid 
tot het voeren van een dialoog 
met leeftijdsgenoten – en 
denkers uit heden en verleden – 
over achterliggende gedachten 
en vooronderstellingen. 
Het kunnen argumenteren en 
reflecteren op de eigen deelname 
aan het gesprek draagt bij aan de 
zelfontplooiing van de leerling. 
(Socialisatie en identiteitsont-
wikkeling - onderwijskundig 
argument)

(III)	 Filosofie is een vak waarbij 
leerlingen leren nadenken over de 
verantwoordelijkheid en vrijheid 
van het individu in de samen-
leving. Er is ruimte om zich te 
verdiepen in begrippen als moraal, 
rechten en plichten. Maar ook na 
te denken over de vraag hoe een 
rechtvaardige samenleving eruit 
zou moeten zien. 
(Maatschappelijk argument)

(IV)	 Denkers staan niet op zich-
zelf maar in een traditie. Filosofie 
laat leerlingen kennis maken met 
de voortdurende dialoog tussen 
denkers en de diverse culturen 
waartoe zij behoren. Zij leren 
daardoor maatschappelijke en 
culturele vraagstukken vanuit 
verschillende perspectieven en 
achtergronden te benaderen. 
(Cultureel argument)
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WAAROM FILOSOFIE?
Je bent nooit te jong voor filosofie en ook nooit te oud, 
zoals Epicurus in deze klassieke tekst stelt. Filosofie op school  
levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van 
jongeren, om verschillende redenen.



Op het VWO als keuzevak in CM profiel en/
of als vak in de vrije ruimte in alle 
profielen. Bij havo in de vrije ruimte in 
alle profielen. De VFVO kan helpen bij de 
invoering van het vak, bijvoorbeeld door 
het geven van voorlichting aan leerlingen, 
decanen en/of schoolleiding, het geven 
van proeflessen en door het zoeken 
naar gekwalificeerde docenten. 
Meer informatie of proeflessen? 

Neem contact op met de VFVO: info@vfvo.nl 
of voorzitter@vfvo.nl 

HOE IS FILOSOFIE IN TE 
RICHTEN OP SCHOOL?
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