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Filosofie is een vak waarbij leerlingen uitgedaagd worden hun
denken te trainen en te onderzoeken. Hoe weet je of wat jij
denkt waar is? Heb je je standpunten van je ouders, via je
telefoon of heb je er zelf over nagedacht? Heb je een goed
argument voor wat je denkt?
Bij filosofie leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren,
vragen te stellen en vooronderstellingen te onderzoeken. Het is
een vak waar het niet gaat om het roepen van je mening en ook
niet om het uit je hoofd leren van wat iemand anders heeft
bedacht. Het draait wel om kritisch denken, logisch redeneren
en het openstaan voor andere perspectieven.
Voor leerlingen is het een verademing dat er ruimte is voor hun
eigen denken. Het gaat over zaken die in hun eigen leven spelen.
Mag je soms liegen? Wanneer is iemand een goede vriend? Hoe
weet ik wat waar is?

FILOSOFIE OP HET 
VMBO

WAT IS FILOSOFIE? Ik had de leerlingen het 2e lesuur
en ze hadden de meest

interessante gesprekken over
allerlei levensvragen. Ik was

helemaal verbaasd, maar nu weet
ik wat de oorzaak was:

filosofieles! Meteen invoeren dus!

Docent vmbo op Terra Winsum (Groningen)

Je leert bij filosofie dat je na een goed
gesprek van mening kan veranderen.

Leerlingen Montessori Vaklyceum (Groningen)

Je overlegt bij filosofie veel
meer met de groep. Dat is
bij andere lessen niet zo. Ik
mag zelf veel inbrengen.

Je kan bij filosofie leren hoe je
dieper op een onderwerp kan
ingaan met andere mensen.

WAT KAN JE BEREIKEN MET FILOSOFIE?

Burgerschapsonderwijs
vormgeven

Taalvaardigheid
versterken

Persoonsvorming en morele
ontwikkeling bevorderen

Sociale dynamiek in
klassen verbeteren CONTACT

vfvo.nl/filosofie-op-het-vmbo/ 

vmbo@vfvo.nl

filosofieophetvmbo@rug.nl
(project Groningen)


